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 VERBINDING 
maandblad van de H. Maria Parochie Walcheren 

VEERTIGDAGENTIJD  

 

 

Jezus, Gods’ Zoon, die op aarde komt. 

 

H. Maria Parochie Walcheren 
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg 
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl 
Website: https://www.rkwalcheren.nl 
 

 

 

mailto:secretaris@rkwalcheren.nl
https://www.rkwalcheren.nl/
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RITUELEN EN VIERING VAN ASWOENSDAG 
 

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een 

kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en 

bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag. 

 

Paasvasten 

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen 

te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, 

later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen 

de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en boete, naar analogie 

van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht. Gedurende de drie 

laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel. 

 

Aanvang Veertigdagentijd 

Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde paus Gregorius de Grote (590-604) dat 

de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van 

de zondagen, tot Pasen veertig werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de 

Grote ving de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: Aswoensdag. 

 

Het maken van het askruisje gaat gepaard met de woorden ‘Bedenk wel, mens, dat je stof bent 

en tot stof zult wederkeren’, die uit de mond van de priester komen. Daarmee wordt verwezen 

naar de sterfelijkheid van de mens, die christenen ervan bewust moet maken dat het leven eindig 

is. Dit is ook direct de reden waarom dit kruisje op de feestdag met as wordt gemaakt: as doet 

denken aan de eindigheid van het leven. De as die voor het maken van het kruisje wordt gebruikt, 

wordt voordat de mis aanvangt geheiligd door de priester, en in sommige kerken wordt de as zelfs 

gewonnen uit verbrande paastakken van het jaar ervoor.  

 

Op Palmzondag mogen kerkgangers deze takken mee naar huis nemen, om ze vervolgens een jaar 

later op Aswoensdag in te leveren bij de kerk. 

 

Christelijke Jaarkalender 2022; website KRO-NCRV (ingekort) 

 

 
  

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/pasen
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/v/vasten
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/goede-week
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/v/veertigdagentijd
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/g/gregorius-de-grote
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/religie/christelijke-feestdagen-/palmzondag
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VASTENTIJD   

 

Ik verheug me niet op de vastentijd 

maar ik weet dat hij me goeddoet 

Daarom vraag ik U, goede God 

laat het een tijd van genade voor mij worden 

een periode van innerlijke reiniging 

en onafhankelijkheid 

 

Laat me onderkennen 

waar ik sterk afhankelijk van ben geworden 

Schenk mij de dagen van deze vastentijd 

als een periode om me te oefenen 

in innerlijke onafhankelijkheid 

 

Reinig mij van troebele emoties 

van bitterheid, teleurstelling en ergernis 

opdat op de akker van mijn ziel 

goede en vruchtbare tarwe kan groeien 

   

Anselm Grün 

 

  

                                       

 

 

 OVERDENKING 
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STORMACHTIGE ACTIES 

 

Afgelopen vrijdagmiddag 18 februari werden we door de buren van de OLV kerk gebeld met het 

bericht dat de ramen op straat lagen. Even schrikken!! Wat te doen bij het windgeweld dat er op 

dat moment was?  

Samen met Louis Mangold besloten we dat het noodzakelijk was om de weg op te gaan en te 

kijken wat we konden doen. Helm en werkschoenen gingen mee.  

Het raam van de archiefkamer op de 2e verdieping van de pastorie was op straat gevallen. Verder 

bleek en een ruit in het bovenraam van de vergaderzaal gebroken. Ad Jacquemijns was al 

gewaarschuwd en ondertussen aan de slag gegaan om het raam op te ruimen en het glas op te 

vegen.  

Gelukkig hadden we een week daarvoor een groot deel van het archief opgeruimd en lag er geen 

papier op straat. Onze zoektocht naar planken, los plaatmateriaal en een zaag in de werkplaats 

gaven voldoende middelen om het kozijn van de archiefkamer weer winddicht te krijgen. 

Terwijl we bezig waren kregen we op onze telefoons foto’s van het dak van de HH. Petrus en 

Pauluskerk. Ook hier vervelend nieuws met foto’s van opgewaaide pannen op het hoge dak. Sjaak 

Kockx en Ruud Louwes klommen de volgende dag het dak op om de schade te herstellen. De 

schade aan de Willibrordkapel wordt ook hersteld. 

 

Veel dank aan de vrijwilligers die de pastorie en het kerkgebouw wind en waterdicht herstelden. 

 

Paul Stok, bestuurslid ‘gebouwen’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.L.V. kerk   H.H. Petrus en Pauluskerk                    St. Willibrordkapel 
Vlissingen                    Middelburg                           Domburg 

 

Foto´s: Ad Jacquemijns, Anja van Oers en Michel Verduijn 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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CORONAMAATREGELEN 

 

Bericht van de bisschoppen van de Rooms-Katholieke kerk 

De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk versoepelen met ingang van vrijdag 25 februari de 

coronamaatregelen: de 1,5 meter afstand en het mondkapje zijn niet meer verplicht. ‘We zijn 

dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen 

vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’ 

• De beperkende regels voor het uitreiken van de communie vervallen. De priester reinigt vooraf 

zijn handen. Het ontvangen van de heilige communie op de tong is mogelijk. 

• Het gebruik van wijwater weer toegestaan.  

• Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. 

• Gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere 

manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. 

• Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen 

voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het 

hoofd. Aanbevolen wordt dat de priester een mondkapje draagt. 

• Het rekening houden met elkaar blijft nodig. De gebruikelijke regels blijven we volgen: 

handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, 

niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. 

• Blijf thuis als u corona gerelateerde verschijnselen vertoont.  

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje 

dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor 

zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen. 

 

 

Bericht van het bisdom Breda 

Met ingang van vrijdag 25 februari, is het merendeel van de maatregelen van het kerkelijk 

protocol Vieren in coronatijd komen te vervallen. De pandemie ontwikkelt zich dusdanig dat 

andere waardevolle elementen van onze eredienst, zoals fysieke nabijheid, zang en kleine 

rituelen als het gebruik van wijwater, in ere hersteld lijken te kunnen worden, zonder gevaar voor 

ons lichamelijk welzijn. 

 

Voor velen van u en van onze medegelovigen zal de versoepeling als een bevrijding worden 

ervaren, een terug naar het "oude normaal". Anderen zullen bezorgd zijn: 'Kan het al? Is het niet 

te vroeg?' - zeker in ons zuiden, waar morgen het carnaval begint. Deze of gene zal terugdenken 

aan carnaval 2020, toen het feestelijk samenzijn van veel mensen in (te) kleine, slecht verluchte 

ruimtes leidde tot een snelle verspreiding van het coronavirus, met soms dodelijke gevolgen. Niet 

voor niets adviseren de bisschoppen om rekening te blijven houden met elkaar, zeker met mensen 

met een kwetsbare gezondheid, die we niet van onze vieringen willen uitsluiten. 

 

Met de inval van Rusland in Oekraïne is de aandacht voor de pandemie nog verder naar de 

achtergrond verdrongen: in plaats van coronabulletins krijgen we oorlogsbulletins. Paus Franciscus 
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heeft opgeroepen om van Aswoensdag een internationale dag van vasten en gebed voor vrede in 

Oekraïne te maken. Laten we gevolg geven aan zijn oproep en het askruisje met die intentie 

ontvangen. Laat de herinnering aan onze sterfelijkheid - "Gedenk, mens, dat gij stof zijt..." - ook 

een oproep aan onszelf zijn, om goed te blijven letten op ons aller gezondheid. 

 

Mede namens onze bisschop wens ik u een goed begin van de Veertigdagentijd toe. Ik hoop en bid 

met u dat de hernieuwde vrijheid in ons vieren ook tot een verdere verdieping leidt van ons geloof 

en van ons gelovig samenzijn rond de Heer, met wie we optrekken naar Jeruzalem, waar Hij lijden 

en sterven moet, maar op de derde dag zal verrijzen. 

 

Hartelijk de uwe in Christus, 

 

Marc Lindeijer SJ 

Vicaris-generaal Bisdom Breda 
 

 

Bericht van het parochiebestuur 

Twee jaar hebben we samen te maken gehad met de coronamaatregelen in onze parochie. Dank 

aan eenieder voor het begrip voor en de medewerking aan de coronamaatregelen. We zijn 

dankbaar dat dit altijd waardig en met respect is verlopen. Dank aan de vrijwilligers die zich 

hiervoor hebben ingezet en zich extra verantwoordelijk voelden. Zij hebben een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het verantwoord en waardig verlopen van deze periode.  

 

Hopelijk gaan steeds meer parochianen vieringen en bijeenkomsten in de parochie met regelmaat 

bezoeken en elkaar weer ontmoeten rondom het geloof. Reserveren is niet meer nodig. 

 

Terughoudendheid en zorgvuldigheid ten opzichte van elkaar en zeker van mensen die vele 

anderen ontmoeten, blijven bij de versoepeling van de coronamaatregelen nodig. Het coronavirus 

komt nog met enige regelmaat onverwacht dichtbij. En ieder die dit heeft getroffen of nog zal 

treffen, wensen we een goed herstel toe. 

 

Het parochiebestuur 

 

‘DEZE BIJEENKOMST GEEFT MIJ ENERGIE’ 

 

Een van de vrijwilligers merkte ineens op ‘deze bijeenkomst geeft mij energie’. Andere vrijwilligers 

ondersteunden dit van harte en vertelden dat het samenkomen en met elkaar te praten over de 

ontwikkelingen in onze parochie, als waardevol, nuttig en verbindend wordt ervaren. De oproep 

aan het parochiebestuur was duidelijk: organiseer vaker bijeenkomsten, nu het weer kan. 

Daarmee was de bijeenkomst met vrijwilligers die zich inzetten voor het Vlissingse deel van onze 

parochie, al een succes. ‘Dit hebben we de afgelopen tijd echt gemist’.  
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Bijeenkomst voor vrijwilligers in Vlissingen 

Circa 25 vrijwilligers waren bijeengekomen in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe kerk in 

Vlissingen. Koffie en thee werden door Wilma Jacquemijns verzorgd met een bijzondere traktatie 

erbij. Aan de hand van vier vragen werd over de verwachtingen voor de komende tijd gesproken.  

‘Wat verwacht ik van mijn werkgroep de komende tijd?’, ‘wat kan of ga ik de komende jaren voor 

de parochie betekenen?’, ‘waar ben ik optimistisch over en waar maak ik me zorgen over?’ en ‘hoe 

krijgen we vrijwilligers en parochianen meer betrokken voor de komende tijd?’ Deze vragen 

leverden verschillende antwoorden op.  

 

Werkgroepen en vrijwilligers en hun toekomst 

Werkgroepen gaan gewoon door en voelen zich sterk, zoals Ter Reede en de bezorgers. Diverse 

werkgroepen hebben versterking nodig, zoals de Vastenaktie, communie, leven met verlies. Het 

gaat om versterking met nieuwe leden voor de werkgroep of inzet voor hand- en spandiensten, 

zoals brieven vouwen en in enveloppen doen of een middag voor een school de vastenactie toe te 

lichten. Koorleden stoppen, blijven in Ter Reede zingen of gaan naar Middelburg. Met koorleden 

en oud koorleden in Vlissingen en Middelburg gaan we binnenkort in gesprek om te bekijken wat 

zij kunnen bijdragen als we in de Sint Jacobskerk gaan vieren. Ook voor de bloemengroep gaan we 

het overleg oppakken. Aandacht is gevraagd voor het behoud van een plek in Vlissingen voor 

bijeenkomsten en bijvoorbeeld voor het bewaren of ophalen van spullen. Het bereiken van een 

bepaalde leeftijd en de veranderingen in Vlissingen betekent voor diverse vrijwilligers dat zij hun 

activiteiten beeindigen of gaan beperken. Het wordt ervaren als een natuurlijk moment en voor de 

keuzes van vrijwilligers hebben we respect. 

 

Bloemengroet als bijzondere verbindingen 

De bloemengroet zorgt voor een bijzondere verbinding met parochianen. Hieraan zal meer 

aandacht worden besteed. De coördinator wil graag suggesties hebben voor parochianen voor een 

bloemengroet. Wellicht wordt hiervoor een emailadres ingesteld. Daar kunnen ook parochianen 

zich melden als ze een bloemengroet willen bezorgen. Hier komen we zeker op terug.  

 

Secretariaat, Emmanuelkapel, slotviering en vieren en samenwerken in Sint Jacobskerk 

Met het secretariaat bespreken we binnenkort de opties voor de komende tijd. Er komen 

werkgroepen voor de inrichting van de Emmanuelkapel en voor de slotviering. Voor de 

werkgroepen hebben zich al diverse parochianen beschikbaar gesteld.  

De vrijwilligers waren optimistisch over het behoud van de Emmanuelkapel om te vieren en bijeen 

te komen. De suggestie werd gedaan nu al de Emmanuelkapel te vergroten. Naar het vieren in de 

Sint Jacobskerk op zondagmiddag wordt optimistisch uitgekeken gezien de mogelijkheden voor 

oecumenische samenwerking met de PKN. Vieringen op de zondagmiddag zullen nog wennen zijn 

en niet door iedereen worden bezocht.  

 

Samenwerking en missionaire kerk 

Oproepen waren er voor meer samenwerking als één parochie, met PKN, UCR, HZ, scholen en 

Mission to Seafarers. Velen zien ook een toekomstperspectief als we meer en meer inzetten op de 

missionaire kerk. En als we vaker bijeenkomen en in gesprek gaan over het geloof, onze bijdragen 
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aan de parochie en uitwisselen hoe we samen activiteiten, klein en groot kunnen oppakken. Het 

was een waardevolle, inspirerende bijeenkomst waarin ook zorgen over de toekomst werden 

gedeeld. 

 

Er gebeurt veel, er is veel te doen en als we vaker samenkomen komen we verder. 

 

Documentaire ‘We noemden hem krielkip’ 

In maart/april wordt een avond georganiseerd voor vertoning van de documentaire ‘we noemden 

hem krielkip’ van Eric Holm en Mercy Kamermans van Holy Moly Media: https://www.holymoly-

media.nl/nieuws. In de documentaire komt de betekenis van de Onze Lieve Vrouwe kerk op 

bijzondere en indrukwekkende wijze in beeld. U krijgt hier binnenkort informatie over via 

Verbinding tussentijds. 

 

U kunt reageren met suggesties, praktische tips of zich voor activiteiten aanmelden via het 

secretariaat of via olv@rkwalcheren.nl. dank aan alle vrijwilligers die konden deelnemen. 

 
Het parochiebestuur 
 
 

 

     
 

 logo’s en foto ‘kerkbalans.nl‘ 

Alle parochianen hebben een brief van de plaatsvervangend voorzitter en penningmeester van het 

bestuur gekregen. Daarin wordt een dringende oproep gedaan om een financiële bijdrage te 

geven aan actie Kerkbalans.  We verzoeken u nogmaals, als u nog geen financiële bijdrage heeft 

gegeven, dit alsnog te doen. Als richtlijn voor de jaarbijdrage geldt daarbij 1% van uw inkomen. Bij 

een minimum inkomen gaat het in 2022 om een bedrag van € 142,-. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op één van de volgende banknummers:  

parochiekern Vlissingen:   NL 28 INGB 0008 0339 29  

parochiekern Middelburg:   NL 42 INGB 0000 6586 70 

t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van ‘parochiebijdrage 2022’ 

 

Bij voorbaat dank voor uw financiële steun.  

Paul Verbeek, waarnemend pastoor  Benedict Hamans, penningmeester 

 

https://www.holymoly-media.nl/nieuws
https://www.holymoly-media.nl/nieuws
mailto:olv@rkwalcheren.nl
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                                                        Dit jaar is het thema van de vastenactie    ‘je land is je  leven’  

                                                        Het belang van landrechten voor de lokale mensen die  

                                                        vaak het  onderspit tegenover overheden en grote bedrijven  

         die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor   

                                                        hun welzijn.                          

 

 
A                
       
 

  

Opvang via Takecarebnb  

 

Mensen kunnen statushouders opvangen via Takecarebnb. Takecarebnb is een landelijke stichting 

die contact legt tussen statushouders en gastgezinnen die hun huis openstellen voor opvang. Een 

statushouder is een vluchteling die een status heeft toegekend gekregen en in Nederland mag 

blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum. Via de 

stichting hebben de afgelopen 3 maanden bijna 200 mensen zich opgegeven als gastgezin. Een 

aantal mensen heeft daarover de afgelopen tijd ook verteld in media, zoals dominee Van den Dool 

uit Broek op Langedijk. Bijzonder is dat de directeur van Takecare zelf ook een vluchteling opvangt. 

Zie voor hun ervaringen de links hieronder. 

 

Recent besteedden Christelijknieuws en Kerk in Actie aandacht aan het werk van Takecarebnb. 

Ook ontving de stichting vorige maand de waarderingsprijs van de Konferentie Nederlandse 

Religieuzen. 

Zie voor meer informatie: takecarebnb: https://takecarebnb.org/  

 

 

 

 

          
 

 

    

https://takecarebnb.org/
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VAN DE PASTORES                             
 

 
 

ASKRUISJE en PALMTAKJE 

Je staat er wellicht te weinig bij stil, maar in je parochie leef je met elkaar in een typisch eigen 

patroon van dagen, weken en maanden. Ons eigen patroon is niet dat van iedereen (dus van 1 

januari tot en met 31 december), maar het verloopt van de eerste zondag van de Advent tot en 

met de zondag van Christus, Koning van het Heelal, de laatste zondag van ons kerkelijke jaar. 

En binnen ons zo eigen parochiepatroon wijzen we daarbij 2 periodes aan die de kern vormen van 

ons kerkelijke jaar: een Veertigdagentijd, een tijd van vasten, die begint op Aswoensdag (dit jaar 

op 2 maart),  en onmiddellijk daarbij aansluitend een Paastijd (die 50 dagen duurt, tot en met 

Pinksteren)  De pinksterzondag valt dit jaar dan op 5 juni. Het woord “pinksteren” (Grieks) 

betekent trouwens eenvoudigweg: “feest van de vijftigste dag”.  

Bij nadere beschouwing doet zich dan iets merkwaardigs voor. Nemen we dit jaar als voorbeeld.  

De dag van Pasen valt op zondag 17 april.  Daaraan voorafgaande zou dan Aswoensdag  40 dagen 

eerder op de parochiekalender staan – als begin van de veertigdagentijd -  maar dat is niet het 

geval.  Tel maar terug:  tussen 2 maart en 17 april gaat het om een periode niet van 40 maar van 

50 dagen. 

Wat is het geval. De kerkelijke liturgie kent aan de zondagen in deze periode (een zestal zondagen) 

volop de waarde toe van feestelijke gedachtenis van het Laatste Avondmaal: in brood en wijn op 

het altaar komt de verrezen Heer Jezus zelf in ons midden. Het feest van Pasen, waar we naar 

uitzien,  is eigenlijk altijd al volop aanwezig in de zondagse bijeenkomst van de parochie, in elke 

zondagse bijeenkomst, ook die van de vastentijd. Heel eenvoudig.  Een zondag leent zich nu 

eenmaal niet als een dag waarop je vasten praktiseert.  

Het valt vooral buitenstaanders op hoezeer in de liturgie van katholieke huize hele eenvoudige 

handelingen inderdaad eenvoudig zijn , maar tevens  en daardoor een zeer diepe betekenis 

hebben.  
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De Veertigdagentijd kent heel eigen gebaren waarin de betekenis van deze tijd op  eenvoudige, 

maar toch bijzondere wijze ter sprake wordt gebracht. Het betreft het Askruisje op Aswoensdag 

en het Palmtakje op Palmzondag.  

Parochianen stellen het op prijs dat zij op Aswoensdag met de as van nu verbrande palmtakjes 

een kruisje op hun voorhoofd mogen ontvangen en op Palmzondag bij de herdenking van de 

intocht in Jerusalem een vers geplukt palmtakje in de hand kunnen nemen. In onze streken betreft 

het niet een fraaie tak van de palmboom, maar een fris groen takje van de buxus (buxus 

sempervirens = altijd groen).  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Foto’s Anja van Oers 

Met dat takje in de hand mogen we dan deelnemen aan wat verteld wordt in het evangelie van 

Jezus intocht in Jerusalem : “Zeer velen uit het volk spreiden hun mantels uit op de weg, terwijl 

andere de weg bedekten met twijgen, die ze van de bomen hadden gesneden”(Matteus 21, 08). 

In de liturgie van Aswoensdag klinken bij het in ontvangst nemen van het askruisje op het 

voorhoofd  voor ieder persoonlijk woorden die oproepen tot bekering van zonden. “ Bedenk wel:   

stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (naar Genesis 3, 19) “. Of: “Bekeert u en gelooft in de 

blijde boodschap”.   Op palmzondag klinkt nadat we zijn gaan staan met dat fris groene takje in de 

hand die prachtige samenzang: “Wij zingen Hosanna de koning ter eer: gezegend die komt in de 

naam van de Heer” (naar Lucas 19,38). 

 

In het ernstige askruisje zit als het ware nog verborgen het vrolijke groene palmtakje van vorig 

jaar, maar daarmee ook al het groene takje van komende Palmzondag. 

  

 em.pastoor Paul de Maat   

  

  



1e jaargang, nummer 7, februari 2022                                                                                                          Blz. 12 

VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL 2022                                                                                                           

Beste ouders, 

 

Binnenkort start er weer een voorbereidingstraject voor de ontvangst van het 

sacrament van het Heilig Vormsel op 5 juni 2022 in onze parochie. Alle gedoopte 

kinderen in de leeftijd van 11 t/m 13 jaar die het  Vormsel nog niet ontvangen 

hebben, zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Voor de voorbereiding zullen we gebruik maken van 

het boek “Youcat voor Kids”. 

We nodigen u graag uit voor de Oriëntatie bijeenkomst op zondag 6 maart in de kerk van de HH. 

Petrus en Paulus in Middelburg. Daarin zal meer informatie worden gegeven over de 

bijeenkomsten. Elke bijeenkomst zal plaatsvinden op zondagochtend vanaf 10.30 uur tot ongeveer 

12.30 uur. De zondagse eucharistieviering, die aanvangt om 11.30 uur is daarbij inbegrepen. 

Iedere keer dat wij samenkomen, zal er naast de bijeenkomst voor de vormelingen ook gelijktijdig 

een ontmoetingsmogelijkheid voor de ouders zijn, waarbij de andere kinderen ook mee mogen 

komen. 

U kunt uw kind opgeven door het formulier op de website in te vullen: 

https://www.rkwalcheren.nl/formulieren/opgave-vormsel/ . Na opgave ontvangt u van ons dan 

alle informatie over de boeken en de exacte datums  en locatie van de bijeenkomsten. Als u nog 

vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via e mail: 

vormsel@rkwalcheren.nl. 

 

Laten we bidden dat de Heilige Geest ons geloof versterkt en ons allen als Gods familie naar elkaar 

toe laat groeien. 

 

Gods zegen voor u en uw gezin, 

 

pater Thaddy de Deckere 

en de werkgroep vormselvoorbereiding 

 

STRAATMISSIE OP ZATERDAG 2 APRIL IN VLISSINGEN 

 

Voor de derde keer gaan we een straatmissie houden. In oktober van het vorige jaar zijn we 

begonnen in Vlissingen. Het was toen erg spannend. Het was achteraf gezien een hele geslaagde 

missie. Opnieuw gaat de O.L.V. Kerk  ‘s middags open voor bezinning, stilte, gebed en een kaarsje 

opsteken. Tevens kunnen de bezoekers een gesprekje voeren met een pastoor of vrijwilliger. 

Tegelijkertijd staan we met de mobiele kapel van Ovezande weer op het Scheldeplein. We bieden 

het winkelend publiek een kaarsje aan om op te steken en verwijzen ze ook naar de kerk. We 

bereiden zo’n middag met z’n allen goed voor. 

Doet u (weer) mee? Het wordt vast een onvergetelijke middag.  

U kunt zich voor 15 maart aanmelden bij  t.vanhoof@rkwalcheren.nl 

 

mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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VIERINGEN IN “WILLIBRORD” IN MIDDELBURG 
 
Op 13 maart 2020 kwam er het bericht van de Nederlandse bisschoppen: vanwege het Covid- 19 

virus komen alle kerkvieringen te vervallen. Vanaf 16 maart, hebben we toen de HH. Petrus en 

Pauluskerk open gesteld. Belangrijk bleek de kerkruimte voor stilte, voor gebed. Ook het 

zorgcentrum ‘Willibrord’ (onze overburen) werd gesloten voor familie, voor bezoek. Dat was zeer 

pijnlijk en verdrietig voor de mensen die er woonden. De wekelijkse kerkvieringen die we in 

Willibrord hielden op zaterdagmiddag 17.00 uur konden ook niet doorgaan. 

Na anderhalf jaar hebben we in het pastoraal team de balans op moeten maken. We hebben 

besloten geen RK-vieringen meer te houden in Willibrord. Een lastig besluit: Er is een lange 

‘traditie’ van vieringen geweest, die begon in de kapel van St Willibrord! 

 

Graag wil ik alle voorgangers, kosters, lectoren, vrijwilligers, die zorgden voor het brengen en 

halen van de mensen, het dameskoor Gaudeamus en alle mensen, die meewerkten aan de 

vieringen HARTELIJK DANK zeggen! 

 

En: het contact met onze overburen van Willibrord blijft: we zullen vanuit de kerk  mensen blijven 

bezoeken! 

 

Ria Mangnus 

Pastoraal werkster 

 

De vieringen in Ter Reede worden 5 maart ook voor buitenstaanders weer hervat! 

 

DOOPSCHELPEN VIERING         
 

Beste ouders en verzorgers, 

De afgelopen jaren heeft u uw kind(eren) laten dopen in de katholieke kerk 

in Vlissingen. Als herinnering aan de doop is er een doopschelp met de naam 

van uw kind(eren) opgehangen in de kerk.  

Met een  doopschelpen viering willen we graag nog eens alle aandacht aan 

de doop van uw kind(eren) geven. We willen dat doen op:  

                                                            

         zondag 27 maart 2020  

         9.30 uur  

         in de OLV kerk  

         in Vlissingen 

 

We eindigen met een plechtig moment, we vragen nog eens extra de zegen over alle kinderen en 

volwassenen.  Na de viering kunt U de doopschelp meenemen.  
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Broers en zussen, vrienden en vriendinnen, peters en meters, opa’s en oma’s, parochianen: allen 

zijn uiteraard  van harte welkom !  

 

Komt U naar de doopschelpen viering? Dan willen we u vragen vóór maandag 21 maart 2022 een 

mailtje te sturen naar: r.mangnus@rkwalcheren.nl.  

 

Kent u nog gezinnen waarvan de kinderen gedoopt zijn in de OLV kerk die deze uitnodiging niet 

hebben gezien – geef het aan hen door,  ook zij zijn natuurlijk welkom ! 

 

Ria Mangnus 

Pastoraal werkster 

 

24 UUR VOOR DE HEER: AANBIDDING EN GELEGENHEID VOOR HET SACRAMENT 

VAN BOETE EN VERZOENING 

Sinds zeven jaar wordt in het Bisdom Breda in de veertigdagentijd ‘24 uur voor de Heer’ 

georganiseerd. Het is een initiatief van Paus Franciscus die parochies en bisdommen vroeg in de 

veertigdagentijd gelegenheid te bieden voor het sacrament van Boete en Verzoening, in een 

context van eucharistische aanbidding. In ons bisdom krijgt de ‘24 uur voor de Heer’ gestalte in 

een estafettevorm. Meerdere parochies dragen er zorg voor dat gedurende 24 uur de Aanbidding 

doorgaat. Dit jaar doet ook de H. Maria Parochie Walcheren mee in het aanbod.  

 

De HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg is op zaterdag 26 maart van 8.00 uur tot 10.00 uur 

geopend voor aanbidding. We hopen dat u met uw aanwezigheid en uw gebed ons helpt om er 

een gezamenlijk gebed van te maken. Voor wie dat wil is tijdens deze uren ook gelegenheid om te 

biechten.  

Dit jaar heeft de ‘24 uur voor de Heer’ het thema ‘Ik zal u rust geven’. De estafette start op vrijdag 

25 maart tijdens de missionaire conferentie, en de eerste plaats van aanbidding is in de kapel van 

Zr. Marie Adolphine (een heilige uit ons eigen bisdom) in Ossendrecht 

 

                               
 
                       Foto’s internet 

                                     

 

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
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UIT DE PAROCHIE 

 
             

 

 

 

 

VERZUILD OF SAAMHORIG 

 

“In Christus Trouw”, deze tekst staat op de gesp van een 

verkennersriem. Dit voorwerp was aanleiding voor het onderwerp voor 

een nieuwe inrichting van de vitrinekast in de H.H. Petrus - en 

Pauluskerk.  

Van een oudverkenner kreeg ik wat attributen van uit zijn tijd bij de 

Onze Lieve Vrouwe van de Polderverkennersgroep. Een goede reden 

voor een onderzoekje naar wat er vroeger nog meer duidelijk katholiek    

was in Middelburg, Walcheren en Zeeland.                                                           foto Nicolette Meulenbroek                                                                     

De bekende katholieke middenstander, de katholieke school,  

het katholieke ziekenhuis, de katholieke politieke partij enz. Het is bijna allemaal uit het zicht 

geraakt. Maar interessant om nog eens op terug te kijken. Op de tijd van de verzuiling én van de 

saamhorigheid. Verschillende echte Middelburgers hebben meegekeken en meegedacht. 

 

Nicolette Meulenbroek                                                                                                             

 

 

REISVERSLAG VAN EEN PAROCHIAAN 

 

Nuestra Señora de las Nieves 

Deze kerk stond op het programma van een rondreis over een deel van het eiland La Palma, een 

van de 7 eilanden van de Canarische eilanden, een archipel voor de kust van de Spaanse Sahara, 

Zuid Marokko.  

De gids die ons leidde was noodgedwongen busgids geworden daar hij eerder wandelgids was, 

maar door de vulkaanuitbarsting van september 2021 had hij deze wisseling gemaakt. Het is 2 uur 

varen over de Atlantische oceaan, tussen Tenerife en het eiland La Gomera door vanaf Los 

Cristianos, een havenstad in het zuiden van Tenerife en dan vaar je dwars op La Palma af. 

 

Santuario de Nuestra Señora de las Nieves is de kerk van de beschermheilige van La Palma, de 

‘Madonna van de Sneeuw’. De kerk ligt aan een plein in het bedevaartsoord Las Nieves,  

enkele kilometers ten westen van de hoofdstad Santa Cruz. 

In de 16e eeuw is met de bouw begonnen en tot de 19e eeuw is de kerk aangepast en uitgebreid. 

De pelgrimskerk staat vol met pracht en praal: schilderijen, zilver- en goudsmeedwerk, een houten  
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plafond waarop moslim- en christelijke kunstvormen zijn verweven 

(mudejar stijl), glazen lampen, altaarbeelden en houtsnijwerk. 

 

Madonna van de Sneeuw 

Het kostbaarste bezit van de kerk is het beeld van de ‘Madonna van de 

Sneeuw’.  Dit stamt uit de 14e eeuw en is van  Vlaamse makelij. Het 

beeld is gemaakt in de tijd van de overgang van de Romaanse- naar de 

Gotische stijl en heeft een mengeling van beide. De ‘Madonna’ wordt ‘de 

rijkste vrouw van het eiland’ genoemd omdat ze behangen is met goud 

en haar robijnrode gewaad bezet is  met talloze edelstenen. Op de foto 

draagt ze een ander gewaad. Ze troont op een zilveren barokaltaar  foto Ton Veldman 

 

Heilig 

De Madonna wordt door de eilandbewoners als heilige vereerd en aangeroepen in tijden van 

nood. Door haar toedoen zouden levens van schipbreukelingen zijn gered, epidemieën 

overwonnen en vulkaanuitbarstingen gedoofd. 

 

Bajade de la Virgen de las Nieves 

Eens per vijf jaar wordt het beeld van de Maagd in een grote processie naar Santa Cruz gebracht. 

Tijdens deze Bajade de la Virgen de las Nieves wordt geluk voor de inwoners van La Palma 

afgesmeekt. 

  

Ton Veldman  

 

 

AANVULLING BIJ HERINNERING VAN EEN PAROCHIAAN  (3) 

 

Tot de herschikking van de bisdommen in Nederland, en de daarmee samenhangende oprichting 

van de bisdommen Rotterdam en Groningen, nu het bisdom Groningen-Leeuwarden, hoorde 

Zeeland boven de Westerschelde bij het bisdom Haarlem. Op 22 maart 1803 werd het apostolisch 

vicariaat Breda ingesteld als afsplitsing van het apostolisch vicariaat 's-Hertogenbosch.  

Op 4 maart 1853 publiceerde paus Pius IX een bulle waarbij hij in Nederland een aantal 

bisdommen herstelde en waarin hij het nieuwe bisdom Breda oprichtte. Zeeuws-Vlaanderen 

hoorde voordien bij het Belgische bisdom Gent en maakt vanaf de oprichting van het bisdom van 

Breda deel uit van het bisdom. Het bisdom Haarlem is gesplitst op  16 juli 1955. Het Zeeuwse 

gedeelte van het bisdom is toen bij het bisdom Breda gevoegd. 

 

Met dank aan: Ronald van Quekelberge,  vicevoorzitter parochie heilige Andreas  

(West-Zeeuws-Vlaanderen) 

 

 

 

https://royallapalma.nl/plaatsen/santa-cruz-de-la-palma
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HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (4) 

 

Bij de naderende sluiting van deze voor zo velen dierbare kerk en haar historie komen bij mij 

allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen. 

 

Aflevering 4: “Memoires van een misdienaar 1”. 

 

Het eerste optreden In 1957 werd ik misdienaar. Na weken (of waren het maanden?) oefenen en 

een stoomcursus Kerklatijn was het dan eindelijk zover. Ik mocht voor het eerst assisteren tijdens 

een doordeweekse eucharistieviering. Spannend hoor. Zou ik al het geleerde zonder fouten in 

praktijk kunnen brengen? Zou ik het confiteor (schuldbelijdenis) en credo geloofsbelijdenis) 

zonder haperen kunnen opzeggen? Zou ik alles in de goede volgorde doen? En hoe zwaar was dat 

lezingenboek, dat ik van de epistelkant naar de evangeliekant zou moeten dragen? Trapjes af, 

knielen en dan weer trapjes op aan de andere kant. En dat allemaal zonder te struikelen. Gelukkig 

zou ik niet alleen zijn. Er zou ook een oudere misdienaar aanwezig zijn die al langer met dit bijltje 

had gehakt. 

Ik was op tijd in de sacristie, even na 7 uur ’s morgens. Natuurlijk nuchter, want eten en drinken 

mocht pas nadat je ter communie was geweest. 

 

De eucharistieviering 

Even later verscheen pastoor Kossen die in de eucharistieviering zou voorgaan. Ik had mijn toog en 

superplie al aan en ook de pastoor was al vlug gereed. Waar bleef nou die andere misdienaar? 

Langer wachten kon niet. De kerk zat al behoorlijk vol met mensen die voordat ze naar hun werk 

gingen nog eerst naar de kerk gingen. Maar ik bleef alleen en de pastoor wilde niet langer 

wachten. Nou dacht ik. “God zegene de greep, dat kan wel in de kerk”, maar ik was wel 

zenuwachtig.  

Alles ging goed totdat de offerande aanbrak. Er moesten ampullen met water en wijn worden 

aangedragen. Eerst water? Eerst wijn? Ik wist het niet meer. Ik gokte op de wijn en besteeg de 

trappen van het altaar. De pastoor keek even opzij en siste tussen zijn tanden door: “Water!”  

Met een rood hoofd liep ik terug naar de credenstafel waar ik de ampul met wijn verruilde voor 

die met water.  

Teruggekomen op het altaar sloeg pastoor Kossen met een doffe dreun op het houten blad van 

het altaar. Dat moet door de hele kerk hebben gegalmd. En hij siste nu veel luider: “Water én 

wijn!!”. Ik had het begrepen om het nooit meer te vergeten. Waarschijnlijk had de pastoor niet al 

te lekker geslapen.  

 

Een traumatisch voorval 

Het bovenstaande “leed” kon ik al snel een plaatsje geven. Een andere gebeurtenis heeft veel 

meer impact op me gehad. Om de zoveel weken stond je ook genoteerd voor rouw- en 

trouwdiensten. Dat je daarvoor klaar moest staan las ik in het bisdomblad “Onderweg” (later 

“Overweg” geheten). Van alle parochies binnen ons bisdom stond precies vermeld wanneer er 

vieringen waren, wie daarin voorging en welke misdienaars daarvoor opstonden. Het verscheen 

elke week, meestal op vrijdag. 
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    Voor rouw- en trouwdiensten 

moesten wij vrij krijgen van school. 

En soms was je daar het grootste 

deel van de ochtend mee kwijt. Daar 

had ik geen problemen mee. Nu gaf 

ik om begrijpelijke redenen de 

voorkeur aan trouwdiensten. 

Vanwege het feestelijke karakter 

maar ook omdat het bruidspaar 

nogal eens een flinke fooi gaf. Die 

moest je vervolgens wel afdragen 

aan het misdienaarspotje. Dat geld 

werd dan een keer per jaar gebruikt 

voor een extraatje voor de 

misdienaars of besteed aan een 

misdienaarsreisje. Ik kan me twee reisjes herinneren. Die naar Schiphol en die naar de dierentuin 

in Antwerpen. 

 

Maar rouwdiensten kwamen ook veelvuldig voor. Bij de uitvaartdienst hoorde ook de ter 

aardebestelling op het kerkhof. Na de kerkdienst dus vlug in een auto naar het kerkhof om daar bij 

de plechtigheid te assisteren. Meestal ook met twee misdienaars. De een droeg het wijwatervat 

met de kwast, de ander het wierookvat met het scheepje met wierookkorrels.  

De pastoor en de twee misdienaars stonden daarbij aan het 

“hoofdeinde” van het graf. Je kon alles dus goed waarnemen. 

Maar aan het verdriet van de nabestaanden, dat altijd diepe 

indruk op mij maakte, kon ik mij niet onttrekken. 

Tijdens een van die uitvaarten maakte ik het mee dat een vrouw 

zo overmand was door verdriet dat zij hevig huilend en 

jammerend de kist nasprong in het graf. Gelukkig grepen 

omstanders haar op het laatste moment nog vast, maar haar 

benen waren al in het graf verdwenen. 

Toen de plechtigheid voorbij was werd ik weer afgezet bij de 

pastorie, waar ik de misdienaarskleding uittrok om  vervolgens 

naar school te lopen en weer verder aan mijn rekenwerk ging.   

 

Er werd totaal geen aandacht besteed aan wat je had mee 

gemaakt. Nazorg kende men blijkbaar nog niet. Kom daar nu nog 

maar eens om. Ik ben het voorval nooit meer vergeten. 

Volgende keer: ”Memoires van een misdienaar 2”.  

 

Leo Speckens  

 

 

Bisdomblad Onderweg uit april 1967 

Kapelaan Van Nistelrooij zegent een 
huwelijk in. De misdienaar ben ik. 
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BAKLAVA 
 

Caritas heeft een collecte gehouden voor vluchtelingen die momenteel verblijven in het 

opvangcentrum “Studio A58”.  De opbrengst was € 200,- De meeste mannen die 

daar verblijven, komen uit Syrië. Pater Thaddy  heeft het opvangcentrum bezocht 

en geïnformeerd wat we konden doen met € 200,- (dat is 1,20 per persoon, er zijn 

165 mensen). Aan dagelijkse dingen was geen behoefte, want daar wordt door de 

gemeente in voorzien. Maar wat dan??  

Ja, een verwennerij: een traktatie! YES! BAKLAVA! Dat is hun lievelingsgebak van 

thuis, wat ze hier niet krijgen.  Ik mocht bij de Bahaarwinkel voor € 200,- baklava 

bestellen.  “Wat gaan jullie daarmee doen?” was de vraag. Ik kon vertellen dat de 

kerk iets voor vluchtelingen wilde doen. Donderdagmiddag heb ik samen met 

pater Thaddy de baklava opgehaald  en werden we om half zes in de opvang verwacht. 

 

Bij aankomst werden we gecontroleerd, we hebben ons paspoort laten zien en werden we 

geregistreerd. We kregen een kaartje opgespeld. Eenmaal binnen werden we naar 

de eetlocatie gebracht, waar de mannen in een lange rij stonden te wachten op 

een bord warm eten.  Toen ze ons zagen, met BAKLAVA, ging er een enorm gejuich 

op! Wat is dit?? Wij zijn naast het opschepteam gaan staan en hebben iedereen  

twee stukken gebak gegeven. Het was hartverwarmend, de vreugde van deze 

mannen! Toen iedereen was voorzien, was er nog genoeg over voor nog een 

rondje en daarna was alles wel op.  

 

Eén man  kwam met zijn telefoon naar ons toe. Hij had in het Arabisch  

ZÉÉR HARTELIJKE DANK geschreven namens alle mannen en de telefoon had het 

in Nederlands vertaald. We kregen een heerlijke maaltijd aangeboden en hebben 

bij een paar mannen aan tafel gezeten en gepraat. In het Engels. De man was 

financieel adviseur in Syrië en nu hier vrouw en kinderen nog daar in de hoop een 

verblijfsvergunning te krijgen. De meeste mensen verblijven daar minstens een half jaar. Ik moet 

er niet aan denken. Het is een heel groot gebouw met daarin rijen cabines van 3 x 3m, waarin 

twee bedden en één kast staan. Géén ramen, géén frisse lucht, géén privacy en een enorme 

herrie. Iedere morgen wakker worden met wachten, wachten, wachten en je geliefden ver weg.  

 

Natuurlijk is het fijn dat ze hier worden opgevangen, maar anderzijds gun je dit niemand. Een 

oplossing?  Ik zie er geen, naar de mens gesproken. Laten we toch minstens de goede God bidden 

voor deze mensen en Hem vragen om een oplossing want bij Hem is niets onmogelijk. Misschien 

kunnen we ondertussen nog eens wat lekkers sturen! Het heeft mij diep geraakt hier te zijn 

geweest. 

 

Marianne Solinger 

 

 

 

Foto’s  

Marianne Solinger 
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LIEF EN LEED 
 

  

 

 

 

 

OVERLEDEN 
 

2 februari Dhr.  Huub Willems,  84 jaar  Aagtekerke 

11 februari Dhr.Gerard Uijt de Haag, 89 jaar Zoute Viever Oost Souburg 

14 februari Mevr. Tilly Pastoor, 93 jaar  Domburg 

15 februari Dhr.Gerard Makkelie, 88 jaar Huize Willibrord Middelburg 

15 februari Dhr. Antonius Bronswijk, 86 jaar   Ter Reede Vlissingen 

23 februari Dhr. Jan Lambregts, 91 jaar Ter Reede Vlissingen 
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GEZOCHT: BESTUURSLEDEN 
 

Stichting Present Walcheren koppelt groepjes vrijwilligers aan mensen die 

hulp nodig hebben. De vrijwilliger geeft aan wat hij/zij graag wil doen en wij maken een match met 

een hulpvraag die wij binnenkrijgen van de maatschappelijke instanties. Wil je je geloof graag’ 

handen en voeten geven’ en heb je nog wat ruimte in je agenda? Wij zoeken een paar nieuwe 

bestuursleden om ons team te versterken. We vergaderen ongeveer 5x per jaar. Meer informatie? 

Mail of bel met de voorzitter: jan.versteeg@presentwalcheren.nl of 0627433603, of bezoek onze 

website.  

 

 

 

 

 

COLLECTES  MAART 2022 

                                         
6    maart Caritascollecte  voor de Voedselbank 
13  maart vastenactie 
20  maart vastenactie 
27  maart vastenactie 

 

VOEDSELBANK WALCHEREN         

 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken 

helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van 

voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en 

particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten 

verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

 

mailto:jan.versteeg@presentwalcheren.nl
https://stichtingpresent.nl/walcheren/over-ons/vacatures/
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OPBRENGST CARITASCOLLECTES 2021 
 

Caritas Walcheren bedankt u, als medeparochiaan, voor uw gaven in 2021. In het overzicht vindt u 

de opbrengsten van de collectes. Alle genoemde bedragen zijn aan het betreffende ‘doel’ 

overgemaakt. Over enkele ‘doelen’ nog het volgende.  

• Door uw bijdragen aan de eigen kas zijn we in de gelegenheid om ondersteuning te bieden in 

situaties van nood en noodzaak.  

• De collectes van november en december zijn bij elkaar gevoegd. Vervolgens is, volgens 

afspraak met de gezamenlijke kerken in Middelburg, een bijdrage van € 500,- naar Orionis 

gestort. Zij zorgen ervoor dat sociale minima in december iets extra’s ontvangen.  

• In Vlissingen ontving het in- en uitloophuis een bijdrage van € 250,- om sociale minima in 

december iets extra’s te geven. 

Het resterende bedrag is besteed aan kerstpakketten voor mensen in Middelburg én Vlissingen die 

overal buiten de boot vallen.  

 

Maand Doel Opbrengst collecte  Overgemaakt 

Januari Stichting Leergeld € 227,50 € 232,50 

Februari Stichting Present Walcheren € 310,55 € 315,55 

Maart Voedselbank € 382,80 €387,80 

April Eigen kas € 848,10  

Mei Mission to seafaerers € 247,45 € 252,45 

 extra collecte voor Charbel € 539,55  

Juni Zondag van de diaconie (voor het 
bisdom) 

€ 249,00 € 254,00 

Juli SchuldHulpMaatje € 292,22 € 297,22 

Augustus Kledingbank € 305,40 € 310,40 

September Het Witte Huis € 459,45 € 464,45 

Oktober Eigen kas € 949,65  

November Noden parochianen € 213,00 € 500,00 

December Kerstpakketten € 955,65  

 

Sinds maart 2020 wordt er steeds meer collectegeld via de bank overgemaakt. Wij willen u vragen 
om bij het bedrag nadrukkelijk te vermelden voor welk doel of welke doelen het bedrag bedoeld 
is.      
 

Het Caritasbestuur wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 

Het Caritasbestuur 
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NIEUWSBRIEF EN WEBSITES 

 

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van  

Het bisdom: http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief. Het Sint Franciscuscentrum 

organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website https://sintfranciscuscentrum.nl de 

benodigde informatie. 

 

 
 

CONFERENTIE ‘DE MISSIONAIRE PAROCHIE’ 24-25 MAART 2022 BREEPARK BREDA 
 
‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’ 

De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’ zal 

plaatsvinden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment mogelijk 

is. Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, 

hebben de organisatie en de partners ervoor gekozen om de conferentielocatie te verplaatsen van 

het oorspronkelijk geplande Oudenbosch naar evenementenlocatie Breepark in Breda. 

Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor nieuwe deelnemers. De inschrijving is vanaf maandag 1 

maart 2021 geopend. 

 

De Missionaire parochie 

Via deze website wordt het programma van de conferentie de komende tijd geactualiseerd. Er is 

ook de mogelijkheid in te schrijven voor een nieuwsbrief waarmee belangstellenden op de hoogte 

kunnen blijven van het laatste nieuws over alle activiteiten voor, tijdens en na de conferentie. De 

Missionaire parochie is het afgelopen jaar doorontwikkeld tot een platform waar inspiratie en 

praktische stappen worden bijeengebracht om parochies te ondersteunen om (opnieuw) 

missionair te worden met daarbij de stuwende kracht van de conferentie. 

 

Er zijn nog tickets te bestellen: https://missionaireparochie.nl/tickets-kopen  

  

NIEUWS UIT HET BISDOM 

http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief
https://sintfranciscuscentrum.nl/
https://missionaireparochie.nl/sites/default/files/conferentie.ics
https://missionaireparochie.nl/programma
https://missionaireparochie.nl/nieuwsbrief
mailto:https://missionaireparochie.nl/tickets-kopen
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 VIERINGEN 

                   
 

Iedere donderdag eucharistievieringen om 9.00 uur in Middelburg en Vlissingen 

 

 

Datum Tijd Plaats Voorganger Viering Muzikale ondersteuning 

Woe  
2 mrt 
Aswoe. 

19.00 Vlissingen 
Middelburg 

P. de Maat 
R. Mangnus 

Eucharistievr. 
Vr. van W&C Gaudeamus, Guido Saerens 

Za  
5 mrt 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman 
P. de Maat 

Vr. van W&C 
Eucharistievr. 

 

Zo  

6 mrt 

  

09.30 

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

G. Wortman 

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gerard Wortman 
Gaudeamus, Guido Saerens 

Do 

10 mrt 

09.00  

09.00 

Vlissingen 

Middelburg 

P. de Maat 

Th. de Deckere 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

 

Za 

12 mrt 

10.30 

19.00 

Ter Reede 

Domburg 

liturgiegroep 

G. Joosten 

Vr. van W&C 

Vr. van W&C 
 

Zo  

13 mrt  

09.30   

11.30 

15.00  

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

Th. De Deckere 

Th. De Deckere 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemengd Koor,  Guido Saerens 
René Adriaansen,  Christian Blaha 
 

Do  

17 mrt 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
 

Za  

19 mrt 
10.30 

19.00  

Ter Reede 

Domburg  

W. Sweere 

W. Sweere 
Vr. van W&C 

Vr. van W&C   

Zo  

20 mrt 

 

09.30  

11.30  

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

P. de Maat 

F. van Hees 

W. Klim (Pools) 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gerard Wortman 

Gaudeamus, Guido Saerens 

Do  

24 mrt 

09.00  

09.00  

Middelburg 

Vlissingen 

Th. de Deckere 

P. de Maat 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 
  

Za  
26 mrt 
  

10.30 
19.00 

8.00- 
10.00 

Ter Reede 
Domburg 

Middelburg 

P. de Maat 
R. Stobbelaar 

Eucharistievr. 
Vr. van W&C 

Aanbidding 
van de Heer 

 

Zo  

27 mrt  

09.30  

11.30 

15.00 

Vlissingen 

Middelburg 

Vlissingen 

R. Mangnus 

P. de Maat 

W. Klim (Pools) 

Vr. van W&C 

Eucharistievr. 

Eucharistievr. 

Gemengd Koor, Guido Saerens 
Cantate Domino, Peter vd Heuvel 
 

Do  
31 mrt 

09.00 
09.00 

Middelburg 
Vlissingen 

Liturgiegroep 
P. de Maat 

Getijdengebed 
Eucharistievr. 

 

Za  
2 apr 

10.30 
19.00 

Ter Reede 
Domburg 

G. Wortman Vr. van W&C  

Zo  
3 apr  

 9.30 
11.30 
15.00 

Vlissingen 
Middelburg 
Vlissingen 

Th. De Deckere 
Th. De Deckere 
W. Klim (Pools) 

Eucharistievr.      

Eucharistievr. 
Eucharistievr 

 
René Adriaansen,  Christian Blaha 
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REDACTIE 
mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere. 

 

DATUM INLEVEREN BIJDRAGEN 

Uiterlijk 25 maart 2022 bij de redactie verbinding@rkwalcheren.nl. 

 

BIJDRAGEN 

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst 

van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen. 

 

ABONNEMENT 

 ‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u contact opnemen 

met de secretaris: secretaris@rkwalcheren.nl.  ‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN 

Voorzitter Pastoor Fons van Hees a.van.hees@rkwalcheren.nl 

Wnd. Voorzitter Pastoor Paul Verbeek p.verbeek@bisdombreda.nl 

Vice-Voorzitter Dhr. Ruud Louwes r.louwes@rkwalcheren.nl 06-24863893 

Wnd. Secretaris Dhr. Paul Stok secretaris@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Penningmeester Dhr. Benedict Hamans penningmeester@rkwalcheren.nl 06-34592697 

Gebouwen Dhr. Paul Stok p.stok@rkwalcheren.nl 06-21516509 

Algemeen Mevr. Corleen Poppelaars c.poppelaars@rkwalcheren.nl 06-30591392 

Adviseur Missionaire Mevr. Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl 06-41043490 
Kerk 
 

 

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30  

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van de sacrament der zieken 

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur   
7 dagen van de week  

 

CONTACTGEGEVENS  

VAN DE REDACTIE 

mailto:verbinding@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:a.van.hees@rkwalcheren.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:p.verbeek@bisdombreda.nl
mailto:penningmeester@rkwalcheren.nl
mailto:p.stok@rkwalcheren.nl
mailto:c.poppelaars@rkwalcheren.nl
mailto:t.vanhoof@rkwalcheren.nl
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PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE 

Fons van Hees pastoor avanhees@zeelandnet.nl 

Paul Verbeek wnd. Pastoor pverbeek@bisdombreda.nl 

Thaddy de Deckere  parochievicaris thaddeusmhm@gmail.com 

Alida van Veldhoven pastoraal werkster alidavanveldhoven@gmail.com 

Ria Mangnus pastoraal werkster r.mangnus@rkwalcheren.nl 
Geerten Kok teamleider a.i. gkok@bisdombreda.nl 

 

SECRETARIAAT MIDDELBURG 

Openingstijden dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur 

Telefoon 0118-612860 

Adres Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat) 

E-mail secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 

 

SECRETARIAAT VLISSINGEN 

Openingstijden donderdag en vrijdag 9.30 uur - 11.30 uur 

Telefoon 0118-412247 

Adres Singel 106, 4382 LC Vlissingen 

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl  

 

PASTORAAL CENTRUM 
Openingstijden Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur -12.00 uur 

Telefoon 0113-218610 

Adres Zusterstraat 4, 4461 JA Goes 

E-mail info@rkbovendeschelde.com  

   

ADRESSEN VAN DE KERKEN 

Onze Lieve Vrouwe Kerk Singel 106, Vlissingen 

HH. Petrus en Paulus Kerk Lombardstraat 3, Middelburg  

Willibrord-kapel Badhuisweg 6, Domburg 

Emmauskerk Houtenhandlaan/Honte, Dishoek 

 

 

 

 

mailto:avanhees@zeelandnet.nl
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:thaddeusmhm@gmail.com
mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
mailto:gkok@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl
mailto:secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl
mailto:info@rkbovendeschelde.com

